Clemence “Maans’ Michiels

weduwe van Clement Peeters

geboren te Olen op 29 okiober 1926
en thuis zachtjes ingeslapen op 6 november 2014,

Lid van Okra
Lid van Ziekenzorg

Zachtjes, maar toch zo snel,
ben je van onsg weggegleden,
stilletjes, heel stilletjes

heb jij jouw strijd gestreden.

Wat wij zo indrukwekkend vonden,

de sterke vrouw die jij was,

wij mochten zelfs niet wenen .

toen je zel, 't is goe gewsest.., en afscheid van ons nam.
maar achter de gesloten ogen,

glanst een gigantisch niguw begin.

Het ga je goed moe,
je bent nu bij onze va,
dat is wat jij wilde en daar trekken wij ons aan op.

Dikke kussen van
je kinderen, klein- en achterkieinkinderen.

Moe,

Wat ga ik je missen....,

je bokes met zout, de aller lekkerste pudding die jij maakte,

onze fritjes die we wekelijks bij jou kwamen opeten,

maar vooral je lieve lach |

Je was altjd even lief voor mij !

Ik ben blij dat ik jou als avergrootmoeder mocht hebben.
Dikke kus,
Nyah




